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241208 2e Advent Zevenhuizen 
 
 De 2e adventskaars wordt aangestoken 
 

In de Adventstijd is aandacht voor het adventsproject ‘Hoop geeft uitzicht’. De ouderling van dienst steekt 
na het welkomstwoord op de adventszondagen en op Kerstochtend de adventskaars aan en spreekt daarbij 
een gedichtje uit. Voor deze zondag de volgende tekst:  
  
Twee kaarsen helpen hopen 
dat de Heer dichtbij zal komen. 
Luister naar een nieuw geluid: 
roep met ons de vrede uit. 

 

 Aanvangslied Psalm 80:1 en 2 
 Stil gebed 
 Woord van trouw en groet 
 
V: De Heer zij met u   
G: Ook met u zij de Heer. 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer  
G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
V: O God, keer U naar ons toe 
G: en doe ons weer leven naar hart en ziel. 
V: Laat ons Heer uw liefde zien 
G: en geef ons uw heil. 
V: O Heer, hoor ons gebed 
G: en laat ons geroep tot u komen. 
Allen: Amen. 
 
 Zingen psalm 80:4 
 Kyriëgebed met gezongen ‘Heer, ontferm U’ 

 
 Zingen Psalm 80:7 
 Gebed bij de opening van het Woord 
 Adventsspel voor het kind in ieder van ons 
 

Na het gebed wordt het Adventsspel door volwassenen gespeeld. Twee wandelaars komen wandelend de 
kerkzaal in. Zij lopen samen op of komen elkaar tegen. Bij het liturgisch centrum gaan ze in gesprek. Op de 
tweede Adventszondag hebben de wandelaars water bij zich: de een heeft zijn fles halfvol en de ander half 
leeg. De een heeft ook nog een hyacintenbol bij zich en ze besluiten dat die ook water nodig heeft. Water 
geeft hoop. Afgesloten wordt door met de gehele gemeente het eerste couplet van het projectlied te zingen 
(op de melodie van ‘Nu daagt het in het oosten’, Liedboek 444):  



2 
 

 
 Lezen Maleachi 3:1-4 
 Zingen Lied 451:1, 2, 3 en 5 
 lezen Johannes 1:19-28 
 Zingen Lied 433:1, 2, 3 en 5 
 Verkondiging 
 Meditatief orgelspel 
 Zingen Lied 452:1, 2 en 3 
 Gebeden 
 Collecten 
 Slotlied 440:1, 2 en 3 
 Zegen  
 
 


